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Arkadaş ! 
12 Mart Leeds-Londra 


Faşizme karşı savaş yürüyüşüne katıl! 


İTÖF 716.Genel Kurul'u Londra'da yapıldı. 


Anti-emperyalist, anti-faşisi birliğini daha da güçlendir 


16. Genel Kurul önümüzdeki dönem çalış 


Genel Kurul'dan 


* Ülkemizdeki 


* Müfettişliğin 


kararlı çıktık. 


anti-emperyalist savaşıma daha çok omuz vermeye 

* İngiltere'de faşistlerin örgütlenme çabalarına en küçük bir ödün vermemeye, 

* Avrupa'da Türkiyeli öğrenci hareketinin anti-faşist birliği önünde duran tüm engelleri yıkmaya, birliği sağlamaya, 

tümden boşladığı öğrenci 

sorunlarıyla daha yakından ilgilenmeye 


anti-faşist 


EO 


İTÖF 16. Genel Kurulu 18 
şubat pazar günü federasyonumuzun üyesi onbir derneği ve bireysel üyeleri temsilen gelen çok sayıda delegenin katılımıyla, Londra'da Trenyolu İşçileri Sendikası (NUR)'nın salonunda yapıldı. Kalabalık bir konuk kitlesinin de izlediği toplantı saat 11'de devrimci savaşımda uğrun- da canlarını veren yurtsever gençlerin anısına saygı duruşuyla açıldı. Hepbir ağızdan söylenen devrimci bir marştan sonra başkanlık divanı seçimine geçildi. 


Vietnam'a uzanan eller kırılacaktır 


Çin'in Vietnam'a karşı giriştiği saldırı bu ülkenin başına çöreklenmiş Maocuların izlediği karşı devrimci, şovenist politika- nın doğal sonucu olarak uzun bir süredir beklenmekteydi. 

Büyük Hun İmparatorluğu, dünya egemenliği hayalleri kuran Maocuların Pekin'de bastırdıkları haritalarda Hindistan, Moğolistan, Vietnam ve Sovyetler Birli-Bi'nin geniş kısımları Çin'e ait olarak gösteriliyor. Maocüların 


DURUM sm 


Haydi 12Mart yürüyüşüne! 


Bütün gücümüzü 12 
Mart Leeds-Londra Faşizme Karşı Savaş yürüyüşü- 


ne seferber edelim! 


Bu eyleme yığınsal katılarak ülkemizdeki anti-faşist savaşıma omuz, Türkiyeli faşistlere göz dağı vere- 


İngiltere'deki 


lim! 


Haydi 12 Mart yürü- 


s. 


yüşüne! 


hak iddia ettikleri alanlar yalnızca feodal Çin İmparatorluğu'nu kapsamıyor, bunun ötesinde, eski Moğol fetihlerinin, Mançurya imparatorlarının uzandığı yerler de Çin sayılıyor. Hatta Pekin'de Çinli tüccarların yüzyıllar önce ziyaret ettikleri yerlerin Çinlilerin olduğunu savunan görüşler ileri sürülebiliyor. 

Çin Komünist Partisi'nin ağustos 1965 tarihli politbüro toplantısında Mao Tse Tung 


yayılma ve Asya hegemonyası gerekçesini şöyle açıklıyordu: “Güneydoğu Asya'yı, Güney Vietnam'ı, Tayland'ı, Buma' yı, Malezya ve Singapur'u kontrolumuz altında tutmalıyız.. 
Bu bölge bizim her türlü gayretimizin karşılığını verecek derecede doğal kaynaklara sahiptir”. 
Bu sözlerin ışığında Maocular, ABD, Japon ve Ortak Pazar emperyalistleriyle ekonomik, as-Devamı 4. Sayfada 


Gündemin onaylanmasından sonra bu dönem üyelik için İTÖPF'e başvuran derneklerin durumu genel kurulun görüşüne sunuldu. Strathelyde, Essex Polytechnic of North London, Nottingham derneklerinin çalışmaları genel kurula anlatıldı. Genel kurul bu derneklerin İTÖF üyeliğini oybirliğiyle onayladı. 

Bundan sonra raporların okunmasına geçildi. ITÖF başkanının okuduğu Merkez Yürütme Kurulu raporunu, Saymanlık, Denetim ve Onur Kurulu raporları izledi. MYK raporu birkaç 


Kongremize Türkiye'den ve 


malarımızda bir güç kaynağı olacaktır. 


kez Genel Kurul delegelerinin ayakta haykırdığı belgilerle kesildi. 

Raporların Oo sunuluşundan sonra verilen yemek arasında İngiltere'nin birçok bölgesinden gelen arkadaşlar birbirleriyle tanışma fırsatı elde ettiler. 

Öğleden sonra gündemin röportajlar üzerine tartışmalar ve karar tasarıları maddesine geçildi. Tartışmalar gündeme göre ayrı bölümlerde toplanıyordu. 

Genel politik durum üzerine konuşma yapmak üzere birçok 

Devamı 4. Sayfada 


Avrupa'dan, birçok İngiliz | 


ve yabancı örgütten mesajlar geldi. Yer darlığı nedeniyle bunları yayınlayamıyoruz. Mesaj gönderen tüm kardeş 


örgütlere içten teşekkür ederiz. Biz de onlara savaşımlarında başarılar diler, dayanışmamızı iletiriz. 


Faşistler Manchester'de öğrencilere saldırdılar 


İlerici (o Türkiyeli öğrenci ve işçiler üzerine faşist saldırılar zinciri devam ediyor. 27 şubat 
1979 salı günü MHP ile ilişkileri 
olan bir grup Türkiyeli faşist Manchester'de Türkiyeli öğrencilere saldırdılar. Bir otomobil tamponu ile öğrencilerin içinde oturduğu bir arabanın camlarını kırdılar. İlerici öğrenciler bu saldırıya karşı kendilerini korudu- 


lar ve çıkan çatışmada üç faşist yaralandı. 
Polis daha sonra yedi 


ilerici öğrenciyi tutukladı. Öğrenciler Risley tutukevinde kimse ile görüştürülmüyorlar. Yedi öğrenci 7 martta mahkemeye çıkartılacaklar. 

Faşistler olayın ilerici öğrencilerin önceden planlanmış bir saldırısı çerçevesi içinde meydana geldiğini ileri sürerek polisi o çelmeye çalışıyorlar. 
Fakat olayın gelişme şekli tam aksinin doğru olduğunu kanıtlyor. A 

Bu saldırı, MHP'nin İngiltere'de örgütlenmek için planlı çabasının başlangıcını simgeleyen son aylardaki bir dizi saldırının bir parçasıdır. 

6 ocakta, Londra'da bir 
Türk işçisi bıçak ve jiletlerle bir saldırıya uğramış ve yüzün- 


den ve karnından yaralanmışt. Daha sonra Londra'nın Newington Green semtinde bir öğrenci, faşist saldırıya uğradı. 
Tabanca tehdidi ile sokaktaki bir tuvalete sokulup işkence altında ilerici işçi ve öğrenci örgütleri hakkında bilgi vermesi istendi. Saldırganlar yüzünde ve ellerinde sigara söndürdüler ve tekmelenmekten mide kanaması geçirdi. Birmingham'da bir öğrenci ilerici bir gazete okuduğu için dövüldü. 

TDHSK, Türkiyeli ilericiler üzerine yapılan bu saldırıyı var gücüyle kınar ve sokaklarda at oynatan zorbalara geniş İngiltere kamuoyunun dikkatini çeker. 


İNGİLTERE'DE 
OGRENIM: 


Öğrenci arkadaş! 


İTÖF el kitabı çıktı 


Sayın Genel Kurul Başkanlık Divanı, Değerli Delegeler ve Konuklar, 

15. Genel Kurul'umuzdan bu yana geçen süre içinde ülkemizde işçi sınıfımızın, emekçi halkımızın savaşımı önemli boyutlara ulaştı. İngiltere'deki devrimci- demokratik Türkiyeli öğrenci hareketi içinde de önemli gelişmeler oldu. Biz İngiltere'deki anti-faşist, anti-emperyalist Türkiyeli öğrencilerin, İTÖF çatısı altın- daki savaş birliği pekişmeye başladı. Yeni gelişmeler kaydetti. İTÖF hem nitel, hem de nicel olarak büyüdü. İngiltere öğrenci hareketi içinde sapık unsurlara karşı savaşımını yükseltti. Maocu karşı-devrimcilere indirdiği darbelerle, onları sindirdi, dağıttı. Faşistlere karşı savaşımda, yiğit işçi sınıfımıza layık evlatlar olduğumuzu gösterdik, ispatladık, Eksiğimiz, yanlışımız olmadı değil. Ancak anti-faşist, anti- emperyalist temelde geniş birliğimizi daha (güçlendirerek durmadan, yılma- dan ilerledik. 


1- TÜRKİYE'DE GENEL POLİTİK DURUM VE GENÇLİK HAREKETİ 


Arkadaşlar, 

15. Genel kurulumuzu yaptığımız 12 
Şubat 1978 tarihinden bu yana ülkemizde politik gelişmeler büyük bir hız kazandı. Son bir yılda Türkiye, tarihinin en karanlık dönemini yaşadı diyebiliriz. Sağ-Sosyal demokrat CHP ağırlıklı hükümetin, ülkemizin sorunlarına hiçbir çözüm getiremeyeceği, ülkeyi ekonomik çıkmazdan kurtaramayacağı yine bu dönemde iyice açığa çıktı. Sosyal-demokrat orta yolculuğun geçersizliği somutlandı. Ecevit seçimlerden önce “özgürlükçü demokrasiyi zedeletmeyeceğiz", tutarlı dış politika" diyordu. Diğer yandan işçi sınıfımız, emekçi halkımız grevlerde, meydanlarda faşist tırmanışa karşı yığınsal eylemler düzenliyor, gerçek kurtuluş yolunu gösteriyordu. Faşist kurşunlara hedef olan oğulları için analar "evlat acısına son”, "can güvenliği" belgileriyle sokakları çınlatıyordu. Ecevit, hükümetini emekçi halkımıza dayanarak kurdu. Kurdu ama geçen günler onun halkımıza ters düşen yüzünü de gösterdi. 

Faşistlerin saldırıları gün be gün artıyordu. Gündelik olan ölümler, yığınsal kırım boyutlarına dek vardı. Faşist katillerin hiçbirisi bulunamıyor, ya da göstermelik yakalamalardan öteye gidilemiyordu. 
Faşistlerin bombalı saldırıları sonucu düzenlenen 16 Mart, Istanbul Üniversitesi katliamının sorumluları bir kenara bırakıldı. Katliamdan sonra DİSK'in çağırdığı genel direnişe katılan işçiler ve gençler tutuklandı, haklarında soruşturmalar açtırıldı. Arkasından Ankara ve Malatya provakasyonları, kanlı kırımları oldu. Bu kırımların altından ETKO ve Türk Yıldırım Komandoları gibi faşist illegal örgütler çıktı. Artık herşey belliydi. Geçen günler Hükümetin kimden yana tavır aldığını gösteriyordu. Faşist katiller üzerine yürüyemeyen bu Hükümet emekçi halkımızın yaptığı her gösteriden sonra "'anarşiye karşı birlik” diye, AP'ye, MHP'ye el uzatıyordu. Demirel ve faşist Türkeş ise sıkıyönetim çağırılarını yineleyip duruyorlardı. Böylesi bir durum seçimlerde CHP'ye oy veren yığınlarda olduğu gibi CHP içerisinde de tepkilere yol açıyordu. 

Ekonomik alanda da halkımızın çıkarlarına ters düşen bir politika yine bu dönemde akıl almaz biçimler aldı. Kredi sıkıntısından kurtuluşun tek çıkar yolu emperyalist kuruluşlarda arandı. Ülkenin ekonomisi İMF'in, Dünya Bankası'nın denetimine verildi. Azıtan enflasyon emekçi halkımızın belini büktü. Yaşamı ateşten gömlek yaptı. Yüzlerce metre uzunluğundaki et kuyrukları, tüp gazı kuyrukları olağan hale geldi. Askeri alanda NATO'ya iyice bağlanıldı. Emperyalist sılah tekelleri ülkeye davet edildi. 

1978'in son günlerinde faşistlerin tezgahladığı Oo Kahramanmaraş katliamı 1000'in üzerinde yaralı, 200'ün üzerinde ölüyle 1978'i noktaladı. Ve hükümet eliyle sıkıyönetim getirildi. 1978'in sonunda tablo çok karanlık bir şekilde önümüze çıkıyor, 1200 civarında ölü, binlerce yaral. Bu durum faşist tırmanışın ne kadar korkunç boyutlar aldığını gösteren bir olgudur. 

Tüm bunların yanında işçi sınıfımızın emekçi halkımızın yığın gösterileri durmadı. İşte sıkıyönetimden sonra İzmir'de yapılan 30.000 kişilik yığınsal gösteri. Bu durum savaşın halkımızla, işbirlikçi tekelci burjuvazi ve emperyalizmin arasında kıyasıya geçtiğini gösteriyor. Ülkemiz giderek olgunlaşan bir devrimci durum yaşıyor. Yurdumuzda kapitalizm çıkmazdadır. İşbirlikci tekelci burjuvazinin ve emperyalizmin çifte boyunduruğu halkımızın çok yüksek oranda sömürüsünü getiriyor. Bu nedenle sınıf savaşları keskindir. Orta yolun önü tıkalıdır. Savaşımın sonunu belirleyecek olan, işçi sınıfımızın öncülüğünde emekçi halkımızın, işbirlikçi tekelci burjuvaziye ve emperyalizme karşı vereceği savaşın utkusudur. 
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Arkadaşlar, 

Ülkemiz gençliği faşist saldırılara karşı yiğitçe savaşıyor. Nicesi gözünü kırpmadan canını veriyor. Halkımızın onurlu savaşımı 'içinde yerini alhyor. Tüm baskılara karşı ilerici devrimci örgütleri içinde örgütleniyorlar. Bugün gerici-faşist güçlerin gençliğimiz üzerine saldırıları iyice yoğunlaşıyor. Buna bir de CHP ağırlıklı hükümetin sinsi ve açık saldırıları eklersek, gençliğimizin zorlu savaşımı daha iyi anlarız. Başka koldan gelen saldırılar da var. Doğu Perinçekçi Aydınlıkçılar, Maocu karşı-devrimciler, devrimci gençliğe karşı saldırılarında faşistlerden aşağı kalmıyorlar,, Bu durum ülkemiz ilerici, devrimci gençliğin anti-faşist, anti-emperyalist savaş birliğinin önemini, yönünü bir kez daha vurguluyor. 

Öte yandan Kürt ve Türk gençlerinin anti-faşist, anti-emperyalist savaş birliği can alıcı önem taşıyor. Özellikle son günlerde Türkiye Kürdistan'ı üzerindeki baskılar bu birliği pekiştirmeyi zorunlu kılıyor. Türk ve Kürt gençlerinin savaş birliğinin, ulusal kurtuluş bağımsızlık ve demokrasi savaşımındaki yerinin önemini ne kadar anlatsak azdır. 


IN- İNGİLTERE'DE ÖĞRENCİ HARE— KETI 


Arkadaşlar, 

1961'den buyana federasyonumuz, ilkeli, disiplinli, gençliğin ateşine yaraşır bir ataklıkla çalışıyor. İTÖF saygınlığını böylesi bir çalışma ile kazandı. Avrupa'da "yolumuz işçi sınıfının savaş yoludur" diyen Türkiyeli öğrencilerin kalesi oldu. 
Emekçi halkımızın faşist tırmanışa ve emperyalizme karşı yürüttüğü çetin savaşa gücü ölçüsünde omuz vermekten bir an geri durmadı. Özverili savaş birliğimiz, geleneğimiz oldu. 

Kuşkusuz, eksiğimiz, yanlışımız vardır. Ama gelişiyor, güçleniyoruz, daha da güçleneceğiz. Örgütümüz İTÖF, tüm demokratik görüşlü öğrencilerin anti-faşist, anti-emperyalist bir temelde yükselen sava şım birliğidir. Önümüzdeki dönemde işte bu birliği daha da pekiştireceğiz. 

İngiltere'ye dönüp baktığımızde antifaşist, anti-emperyalist birliğin önemini daha iyi anlarız. İTÖF'ün uzun yıllar süren savaşımı üç koldan durmadan ilerliyor. 

Birincisi: Faşizme ve emperyalizme karşı savaşan emekçi halkımızın kavgasına omuz vermek, faşistlere karşı İngiltere demokratik öğrenci hareketinin en geniş birliğini sağlamaktır. Bu nokta üzerinde durmak istiyoruz. Hepimiz biliyoruz, son aylarda İngiltere'deki faşistlerde bir kıpırdanma görünüyor. Geçtiğimiz 28, 29, 30 
kasım ve 4 aralık günlerinde Leeds'de yıgınsal anti-faşist eylemlerimizde bunu somut olarak gördük. İngiltere'nin farklı kentlerinden gelen faşistler bir güç gösterisinde bulunmak istediler. Örgütlenmek istedikleri açık. Buna karşı, faşistlerin İngiltere'de örgütlenmelerine izin vermiyeceğimizi ödünsüz koyan bir kararlılıkla, anti-faşist eylemlerimizi daha da yoğunlaştırmamız gerekiyor. Bu süreç tüm ilerici, demokrat öğrencilerin İTÖF çatısı altında, anti-faşist bir temelde savaşkan birliğini daha da güçlendirmekten geçiyor. Ülkemizdeki anti-faşist savaşıma yapabileceğimiz katkı da buna bağlıdır. 

Bildiğimiz gibi, İngiltere'nin dört bir yanında “ Faşizme Karşı Savaş Komitele ri" kuruldu, kuruluyor. İngiltere'deki tüm ilerici işçi ve öğrencilerin bu ortak komitelerinde İTÖF de aktif bir yer alıyor. 

Ülkemizde faşist tırmanışın ileri boyutlar alması, sonra faşistlerin İngiltere'de kıpırdanması anti-faşist, anti-emperyalist savaşımın önemini öğrenci yığınını önüne bir sorun olarak koyuyor. Kimileri ayrı görüşlerini öne sürerek İTÖF'e yanaşmı“ yorlar. İTÖF anti-faşist, anti-emperyalist bir örgüttür. Görüşleri ne olursa olsun, bu savaşıma katılmak isteyenlere kapısı açıktr. Bunu da çok iyi bildikleri halde gelmemekte direniyorlar. Kaldı ki böyleleri "Faşizme Karşı Savaş Komiteleri" ne de girmediler. Ne diyeceğiz? Gerçekte bunlar anti-faşist, anti-emperyalist savaşıma katılmak istemiyorlar. Zor geliyor. 
Anti faşistliktleri laftan öteye gitmiyor. 
İTÖF'e yaptıkları suçlamalar da, anti-faşist savaşımdan kaçmak için birer kılıftan başka da bir şey değildir. Biz şimdiye kadar defalarca çağrı yaptık. Ama MÜTÖD yönetim kurulu içindeki sosyal demokratlar hep yan çizdiler. Faşistlere karşı savaşım birliğine gelmediler. Manchester'de öğrenci yığınını pasifleştirmek için ellerinden geleni artlarına koymadılar. Üstelik faşistlere toplantılarında yer verdiler. 
Örnekliyelim: Kendi örgütleri MHBD'nin kongresinde Leeds'e gelen bir faşisti konuk olarak kabul ettiler. Bunlar olanlar. 
Bir de olacaklar var. 12 Mart'ta Leeds'den Londra'ya "Faşizme karşı savaş" yürüyüşü yapılacak. Şimdi söyleyeceğimiz raslanti değil. MÜTÖD ayni tarihte "'anti-faşist bir hafta” düzenliyor. Neden bu yürüyüşe katılmıyorlar? Bu anti-faşist savaşımı savsatmak, bölücülük yapmaktan başka bir şey değildir. Adına "antifaşist” hafta koyarak kimseyi aldatamazlar. Eğer faşizme karşı savaşımı bölmek istiyorlarsa, bir "eğlence gecesi" ile daha erkekçe yapabilirlerdi. Onlar için herşey bitmiş değil. Henüz önlerinde zaman var. 
Biz yine çağrımızı yineliyoruz. "Anti-faşist hafta"larını erteleyip yürüyüşe katılsınlar. Gerçekten anti-faşistlerse bunu kanıtlama olanağı var. 

İTÖF'ün savaşımının ikinci kolu, Avrupa'daki Türkiyeli öğrencilerin birliği sorunudur. Biz İngiltere'de birliğimizin önüne çıkan tüm engellere karşı savaşım verdik, vereceğiz. Maocuların saldırılarını püskürttük, bölücü çabalarını boşa çıkarttık. İTÖF Avrupa'da öğrenci hareketi kalesi oldu. ama savaşım bitmedi. Ülkemizde faşist tırmanış hızlanıyor. Avrupa'daki Türkiyeli öğrencilerden birlik içinde, gür bir antifaşist sesin yükselmesi büyük önem taşıyor. Ve bu birliğin önüne yine kendileri bin parçaya bölünmüş Maocu guruplar baş engel oluşturuyor. Biz buna karşı da, birliğe engel daha başkaları varsa onlara karşı da savaşımızı yükselteceğiz. 
Bu yıl Avrupa'daki Türkiyeli öğrencilerin anti-faşist, anti-emperyalist temelde birliği yolunda yoğun eylemlere girişmeliyiz, girişeceğiz. 

Üçüncüsü: Ülkemizden uzak yaşıyoruz Bu durumun getirdiği bir çok zorluklar var. Burs, okul ücreti, yurt gibi. İngiltere'ye yeni gelen öğrencilerin okul bulma zorlukları, dil sorunları, tüm bunlar TÖF'ün sürekli bir çalışma alanıdır, önümüzdeki dönem görevlerimiz içinde de yer almaktadır. Öte yandan, bir de müfettişliğin tutumu var. Müfettişliğin öğrenci- ye yararlı ne bir yayını, ne de yol gösterici bir tavrı vardır. Yaptığı iş yalnızca öğrenciyi denetlemek, kimin asker kaçağı olduğunu, kimin yine döviz istediğini eksiksiz saptamak. Öğrenci okul arıyormuş, burslar geç geliyormuş, vize almakta güçlük çekiyormuş, böyle şeyler onu hiç ilgilendirmiyor. Bir de üstelik faşist örgütlenmelere doğrudan yol gösteriyor, destek veriyor. Bunun hesabını soracağız. 

Böylece somut sorunlarımızın daha iyi çözümü de gelip İTÖF'ün daha güçlenmesine dayanıyor. Hem bazı sorunlarımızı kendimiz daha iyi çözmek, hem müfettişliğe görevini yaptırmak, hem de müfettişliğin işi olmayan alanlara burnunu sokmasını engellemek hep İTÖF'e bağlıdır. İngilteredeki öğrencilerin sorunları İTÖF'ün öz sorunlarıdır. Bu yönde oldukça başarı kazandık. El Kitabı yeniden basıldı. Önümüzdeki yıl çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. 

Tüm bu görevlerimizle bağlı olarak uluslarası ve yerel öğrenci örgütleriyle dayanışmayı güçlendirmek de gündemdedir. 
Bu anti-faşist, anti-emperyalist savaşımı- 


mız açısından olduğu gibi, somut sorunlarımızın çözümü yönünde de önemli bir yer tutmaktadır. İTÖF'ün, Uluslararası Öğrenci Birliği (IUS), Britanya Ulusal Öğ renci Birliği (NUS) ve son olarak "Anti-Apartheid Hareketi ile sıcak ilişkileri vardir. "Liberation" örgütüne üye durumundayız. Bu örgütlerle olan ilişkilerimizi pekiştirmek, hem Türkiye gençliğinin uluslararası planda yükselen sesine ses katmak, hem yerel sorunlar çerçevesinde kardeş yerel öğrenci örgütleriyle ortak eylemlere girişmek. 

ngiltere Öğrenci hareketi böylesi görevleri İTÖF'ün üzerine yüklüyor. Üstesinden geleceğiz. 


HLİNGİLTERE'DEKİ EYLEMLERİMİZ 


Değerli Delegeler ve Konuklar, 

Yöneticiler olarak bizler, geçen yılki çalışmalarımızın dökümünü sizlere şöyle sunuyoruz: 

Geçen yıl 1 Mayıs eylemi bizler, örgütümüzün en yoğun çalışmalar yürüttüğü ve yığınsal olarak katıldığı eylemler- den biri oldu. Bölgesel komiteler kurularak yeni bir örgütlenme biçimi içinde yürütülen 1 Mayıs eyleminin görkemli geçmesinde yoğun katkılarda bulunduk. Bu eylemin başını, içinde yer aldığımız "İngiltere 1 Mayıs Komitesi" çekti. 

Haziran ayı, içinde İTÖF yıl sonu şenliğin düzenledik. Birmingham da yapılan bu şenliğe, İngiltere'nin her yanından çok sayıda öğrenci katıldı. Çeşitli yarışmaların yapıldığı şenlik bir eğlence gecesi ile son buldu. Spor dallarında şampiyon olan arkadaşlara kupalar hediyeler verildi. $ 

2 temmuz 1978 tarihinde Maocuların kitleden habersiz, sözde federasyon kurma girişimlerine unutamayacakları bir darbe indirdik. 

27 eylül 1978 tarihinde federasyonumuz Birmingham'da yapılan Galatasaray-W.B.Albion maçına gidişi örgütledi. 
Londra'dan otobüs kaldırdık. 

Ekim ayı içinde "Şili Dayanışma Komitesi'nin düzenlediği, Şili Elçiliği' nin önündeki eyleme katıldık. Bir bildiri ile Şili halkı ile olan dayanışmamızı dile getirdik. 

8 ekim 1978 tarihinde, Londra'da 
"Türkiye'de demokratik Hakları Savunma Komitesi "nin düzenlediği, Ürün davasını protesto mitingine katıldık. İmza kampanyasını aktıf bir şekilde yürüttük. 

28 ekim 1978, Loughborough TöD 
"Türkiye'de gençlik" konulu bir seminer verdi. 

20 kasımda Birmingham TÖD'ün 
genel kuruluna katıldık. 

24 kasım 1978, Loughborough TÖD 
"Türkiye'nin sosyo ekonomik yapısı" konulu bir seminer verdi. 

5 aralıkta Manchester'de anti-faşist 
gece düzenlendi. 

22 kasım ve 6 aralık 1978 tarihlerinde iki oturum halinde devam eden MÜTÖD genel kuruluna yığınsal olarak katıldık. o Manchester'deki öğrencileri İTÖF'den uzak tutmaya çalışan sağ sosyal demokratları sergiledik, öğrencilerle ilerde daha da geliştireceğimiz bağlar 


kurduk. MÜTÖD eylemi İTöF'ün Manchester'deki sempatizan halkasını genişletti. 


28, 29 kasım ve 4 aralık 1978 günlerinde İTÖF'lü militanlar Leeds'e gittiler. 
Devrimci arkadaşlarımızın dört gün boyunca süren mahkemesine katıldık. 
Faşistlere karşı yığın eylemlerine aktif olarak katıldık. 

13 aralık 1978 tarihinde Leeds TÖD 
kongresine katıldık. 

15 aralıkta "Türkiye'de Demokratik 
Hakları Savunma Komitesi "nin örgütlediği "özgürlük gecesi"'ne aktif olarak katıldık. 

17 aralık tarihinde İranlı ilericilerin 
örgütü CARİ'nin düzenlediği "Şah'a ölüm" yürüyüşüne katıldık. 

28 aralıkda Londra'da elçinin evi 
önünde yapılan "Sıkıyönetim halka karşıdır"' yürüyüş ve gösterisine katıldık. 

Aralık ayı içinde North East London Polytechnic'de Kıbrıs konulu toplantıya katıldık. Bir arkadaşımız görüşlerimizi açıkladı. 

Yine Aralık ayı içinde NUS kongresine bir arkadaşımız delege olarak katıldı. Türkiye üzerinde karar tasarısı sunul- du. Bildiriler dağıtıldı. Diğer örgütlerle görüşmeler yapıldı. 

7 ocak 1979 tarihinde akşam saat 
9.00'dan sabaha kadar Southwark Kolej' de öğrencilerin kayıt işleri için uğraştık. 
İmtihanlar konusunda bilgi verdik. 

10 ocak 1979 tarihinde "'Anti- 
Apartheid Hareketi''ne üyeliğimiz kabul edildi. | f 

21 ocak 1979 tarihinde ilerici sanatçı 
Cem Karaca ve ilerici öğretim üyesi Dr. 
Server Tanilli'nin de katıldığı "Büyük Halk Gecesi"ni Londra İşçi Birliği ile birlikte örgütledik. 1 Mayıs 1978 filminin de gösterildiği gece yığınsal oldu. 

1 Şubat 1979 tarihinde Norwich'de 
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film gösterisi düzenlendi. 

5 şubat 1979 tarihinde Birmingham 
TÖD ile birlikte "Faşizmin kaynağı ve Türkiye Faşizm Tehlikesi" konulu bir seminer düzenledik.. 

9 şubat 1978 tarihinde PNL TÖD 
bir kültür gecesi düzenledi. Türkiye'yi anlatan filmlerin gösterildiği gece yığınsal oldu. 

IV. ÖRGÜTLENME ÜZERİNE 

Bu yöndeki çalışmalarımızı iki madde altında ele alacağız. 

1. Londra içi örgütlenme çalışmaları: 

Londra içi örgütlenme çalışmalarımız sürekli bir sorun durumundadır. Çok sayıda dil okulunun, kollejin bulunduğu Londra'da Örgütlenme çalışmalarımız önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye'den akın akın gelen öğrenciler önce Londra' yı görüyorlar. Çoğunluğu dil öğrenimlerini bu kentte yapıyor. Bunlara doğru yolu göstermek, İTÖF çatısı altında toplamak çalışmalarımızın büyük bir bölümünü Londra'da yoğunlaştırıyor. 
Londra içi örgütlenme çalışmalarımız: iki koldan yürütüyoruz. Dil okullarında ve üniversitelerde. Tüm bu işler için kadro ayrıldı. Gerçek kalıcı örgütlenmeler üniversitelerden geçmektedir. Dil okullarında sürekli bir çalışma yürütülmesine rağmen, öğrencilerin devamlı değişmesi kalıcı örgütlenmenin önünde bir sorun olarak durmaktadır. 

Tüm zorluklara karşın, geçtiğimiz dönemde Londra örgütlenmesinde önemli adımlar attık. North London Politechnic' de bir öğrenci derneği kuruldu. Öte yandan Southwark Kolej'de yeni bir dernek daha kuruldu. Ama bunlar, çok sayıda öğrenciyi içinde barındıran Londra için yetersizdir. 

Sonra önümüzdeki dönemde federasyonumuzun çalışmalarında önemli bir yeri olan lokal sorunu vardır. Büyük bir lokale geçmemiz çalışmalarımızı kolaylaştıracağı gibi, örgütlenme çalışmalarımı- 


SIKIYÖNETİM HALKA KARŞIDIR 


Sağ-sosyal demokrat CHP ağırlıklı hükümet başa geldiğinden bu yana faşist kırımlar durmadı. Yığınsal boyutlar aldı. 
Son Kahramanmaraş olayları faşist katliamın doruğu oldu. 1000'in üzerinde yurttaşımız yaralandı, 200'ün üzerinde öldürüldü. Ve faşistler öteden beri istedikleri sıkıyönetimi CHP ağırlıklı hükümet eliyle devreye soktular. 13 ilde ilân edilen sıkıyönetim, tüm hak ve özgürlükleri rafa kaldırdı. Bir zamanlar demokratik hak ve özgürlükler için kürsüden bağıran Ecevit, şimdi de "sıkıyönetim barışcıldır" diyor. 

Sağ-sosyal demokrat CHP ağırlıklı hükümet eliyle halkımıza dayatılan sıkıyönetim barışçıl değildir. Türkiye Kürdistan'ını abluka altına alan bu sıkıyönetim tüm emekçi halka karşıdır. Kürt ve Türk emekçilerinin ortak savaşımına karşıdır. Yükselen devrimci hareketi boğma- ya yöneliktir. Faşist kırımlar altında toprağa düşen devrimci gençliğin anti-faşist anti-emperyalist savaş birliğine karşıdır. 

Sıkıyönetim yalnızca faşist hareketi güçlendirir. İşbirlikçi-tekelci burjuvazinin faşist iktidar isteminin bir halkasıdır. İşte Ecevit'in barışçıl dediği budur. Emekçi halkımızın karşısına "özgürlükçü demokrat" gibi çıkan Ecevit'in gerçekte "'özgür- e sıkıyönetimci"' olduğu iyice açığa çıktı. 

İTÖF 16. genel kurulu, sağ sosyal- demokrat hükümet eliyle uygulanan sıkıyönetimin halka karşı, faşizme doğru ileri adım olduğu gerçeğini vurgular. Ülkemiz gençliğinin, Türk ve Kürt emekçi halkımızın üzerine ibliscesine yürüyen bu sıkıyönetime karşı her türlü savaşıma etkin katılmayı karar altına alır. 

Sıkıyönetim halka karşıdır. 


ANTİ—FAŞİST SAVAŞ ÜZERİNE 


Ülkemizde faşist tırmanış tehlikeli boyutlara ulaştı. İşçi sınıfının, halkımızın kanla canla kazandığı sınırlı demokratik haklar bile sıkıyönetimle geri alınıyor. 
Faşizmin yolu döşeniyor. 

Türkiye işçi sınıfı, halkımız hem emperyalizmin, hem işbirlikçi tekelci burjuvazisinin çifte sömürüsü altındadır. 


Emperyalizm ve işbirlikçi o tekelci burjuvazi, son yıllarda Türkiye kapitalizminin daha derinleşen çıkmazını sömürüyü Oo yoğunlaştırarak çözmeye çabalıyor. Bu nedenle faşizme tırmanıyor. CHP ağırlıklı hükümet ise “sömürüyü kaldıracağız" "ak günler" gibi belgilerle iktidara geldiği halde, işbirlikçi tekelci burjuvazinin, 


emperyalizmin dümen suyundan gidiyor, böylece sosyal demokrasinin çıkmazını yığınlara iyice sergiliyor. 

Ülkemizde orta yol yoktur. Ya faşizm, ya faşist tırmanışın kökünü kazı- 


zın önünü de büyük ölçüde açacaktır. 

Açıkça belirtmek gerekir. Londra içi örgütlenme çalışmalarımız yetersiz kaldı. Gereken ağırlığı veremedik. Kuşkusuz bunda yönetimdeki eksikliklerin payı vardır. Gelecek dönemde İTÖF merkeze bu yönde daha somut adımlar atma görevi düşüyor. 

2. Londra dışı örgütlenme çalışmaları 

Geçen dönem içinde yapılan çalışmalarda kıvanç duyarak belirteceğimiz gelişmeler oldu. Diğer kentlerdeki örgütlerimizin gelişip güçlenmesi için yoğun çalışmalar yaptık. Londra dışında canlı bir dönem geçirdik. Birmingham, Leeds, Loughborough ve Sussex örgütlerimizin yanısıra yeni yeni örgütler kazandık. 
Stratcehelyde ve Notingham dernekleri İTÖF'e girdi. Essex'te bir dernek kuruldu ve İTÖP'e girdi. Essex derneğinin kurulması oradaki öğrenci arkadaşların özverili çalışmalarının sonucudur. Sonra geçen yıl örgütümüze giren Leicester TÖD ile bağlarımız iyice pekişti. Tüm bunların dışında, Norwich ve Bournmouth'da irili, ufaklı öğrenci grupları var. 

Londra dışı çalışmalarımızın yoğunlaştığı bölgelerden biri de Manchester oldu. Bu yıl sık sık Manchester'e gittik. 
İTÖF'ün oradaki sempatizan halkasını daha da genişlettik. Manchester'de oku- 


yan İTÖF'lü bireysel üyelerin özverili çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 

Londra dışı çalışmalarımız, önümüzdeki dönemde daha da yoğunluk kazanmalıdır. Üye derneklerimizdeki kadroların genişlemesi, sempatizanlarının artması, yeni dernekler kurmak önümüzde duran görevleridir. 

öte yandan, dernek çalışmalarını yönlendirmek ve koordine etmek, kollektif çalışmayı daha da geliştirmek ikinci bir görev olarak önümüzde durmaktadır. 


V. ÖĞRENCİ GENÇLİK VE 
DİĞER YAYIN ÇALIŞMALARI 


Bu alandaki çalışmalarımız en çok aksayan yanımız oldu. Şimdiye kadar beş sayı Öğrenci Gençlik çıkarmamız önümüzdeki dönemde yayın işlerine daha da ağırlık vermemiz gerektiğini gösteriyor. Öğrenci Gençliğin, örgütlenme çalışmalarındaki yerini düşünürsek, öneminin büyüklüğü tartışılmaz olur. 

Oluşturulan yazı kurulu yeni yeni yerine oturdu. İlk iki sayı "Öğrenci Gençlik''in hazırlanması yürütme kurulunun üzerine kaldı. Bir de buna maddi zorlukları eklersek gazetenin gecikmesin- deki nedenleri belirtmiş oluruz. Fakat ne söylersek söyleyelim, ' Öğrenci Gençlik" 


Genel Kurul'un belgilerinden 


UTUMUNA SON 


Genel Kurul Kararları 


yacak, anti-faşist, anti-emperyalist, anti- tekelci ileri demokratik halk devrimi. 
İTÖF 16. Genel Kurulu, Anti-faşist savaşımın, anti-emperyalist, anti-tekelci savaşımdan ayrılmadığını, Faşizmi geriletecek, ezecek olan gücün halkın UDC'sinden geçtiğini, Faşizme karşı savaşta MHP ve ÜGD gibi, legal ve illegal tüm faşist odakların dağıtılmasının can alıcı önem taşıdığını; “Faşizme karşı savaş komitelerinin” yaygınlaştırılmasının önemini vurgular. 
lerici devrimci gençliğin anti-faşist, anti-emperyalist eylem ve savaş birliğinin kurulması yönünde savaşımını yükseltme- ye and içer. 


DEVRİMCİ BASINA ÖZGÜRLÜK, 


Ülkemizde 141-142. maddeler ilerici, devrimci basın üzerinde her zaman bir baskı aracı oldu. CHP ağırlıklı hükümet eliyle dayatılan sıkıyönetim bu baskıyı daha da ağırlaştırdı. Devrimci yayın organları kapatıldı, bu yayınları satanlar bile tutuklanıyorlar. 


İTÖF 16.GENEL KURULU 
Tüm devrimci basın üzerindeki baskıarı; 

Özellikle Avrupa'da Kömünist Partisi programının yargılandığı tek ülke olan Türkiye'de, Ürün yayınları üzerine sürdürülen baskıları şiddetle protesto eder. 
Devrimci basına Özgürlük. 


FAŞİZME KARŞI 
SAVAŞ KOMİTELERİ 


Faşistlere, faşizme karşı ne sıkıyönetimler, ne de halkımızın anti-faşist, anti- emperyalist duygularını sömüren CHP yönetimi savaşabilir. 1979 yılına girdiğimizde tabloda 1000'in üzerinde ölü ve binlerce yaralı var. 1978 yılı faşist saldırıların en yoğun dönemi oldu, Sağ-sosyal demokrat CHP ağırlıklı hükümet can güvenliğini sağlayamadığı gibi, devrimciler, ilericiler, demokratlar üzerindeki baskıları arttırdı. 

Yurtta emekçi halkımızın kanını akıtan katil sürüler, Türkiyeli işçi ve öğrencilerin yoğun olduğu birçok Avrupa ülkesine de kendi yöntemlerini taşımak istiyorlar. Ingiltere'de Leeds kentinde devrimci arkadaşlara saldıran faşistler, gereken derslerini aldılar. 28, 29 30, kasım ve 4 aralık tarihlerinde Leeds'de yapılan mahkeme faşistlere karşı yığınsal bir gösteri haline dönüştü. İngiltere'nin çeşitli yörelerinden gelen ilerici, devrimci işçi ve öğrenciler faşistlere karşı eylem birliğini gerçekleştirdiler. İlk kez Leeds'de doğan "faşizme karşı savaş komiteleri" hızla yayıldı. Leeds, Birmingham, Manchester, Loughborough, Sussex'de kurulan komiteler yaşadığımız pratiğin bir dayatmasıdır. Türkiye'de yükselen devrimci hareketin önümüze koyduğu bir görevdir. 

İTÖF 16. Genel Kurulu: , 
Savaş Komitelerinin İngiltere'deki 


istekle okunan bir gazetedir. Gazetenin ayda bir sürekli çıkması çözülmesi gereken önemli bir görevdir. 

. Öte yandan dış örgütlere yönelik İngilizce bir bültenin yayın hayatına başlaması da bir gerekliliktir. Bu konuda çalışmalarımız başlamıştır. 


SONUÇ 


Değerli arkadaşlar, 

Birkaç madde altında sıralayacak olursak, gelecek dönemde örgütümüzün önünde başlıca şu sorunlar durmaktadır: 

1. Federasyon içinde üyelerin niteliksel gelişimini hızlandırmak, yeni kadrolar yetiştirmek; 

2. Londra'da örgütlenme çalışmalarına fazla ağırlık vermek, yeni dernekler kurmak; 

3. Londra dışında yeni dernekler kurmak, sempatizan halkayı genişletmek; 

4. Öğrenci yığınının somut sorunlarna daha fazla eğilmek, çözümler aramak; 

6. Anti-faşist, anti-emperyalist birligimize engel tüm görüşlere karşı savaşımı güçlendirmek ; 

7. İngiltere'de demokratik öğrenci hareketinin anti-faşist, anti-emperyalist temelde geniş birliğini pekiştirmek; 

8. Faşistlere karşı savaşımı daha da hızlandırmak, yığınsal eylemler koymak; 

9. Avrupa'da Türkiyeli ilerici öğrenci hareketinin önünde engel olan Maoculuğa karşı savaşımı hızlandırmak; 

10. Dış örgütlerle, yerel kardeş örgütlerle bağları iyice pekiştirmek. 

Geçen dönem içinde çalışmalarımızı elimizden geldiğince eksiksiz sıralamaya çalıştık. Önümüzde duran görevleri belirttik. Eleştirileriniz ve değerlendirmeleriniz, federasyonumuza, seçilecek yeni yönetici arkadaşlara ışık tutacaktır. Genel Kurul çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Yaşasın anti-faşist, anti-emperyalist savaş birliğimiz! i 


ilerici işçi ve öğrenci yığının anti-faşist, anti-emperyalist savaş birliği olduğunu vurgular. 

Yer yer, gerçekleşen eylem birliğinin bu komiteler temelinde süreklilik kazanması için uğraşmayı karar altına alır. 

Bu konularda yer almak' istemeyen, tırmanan faşizme karşı savaşımı savsatanlara karşı acımasız savaşmayı görev olarak görür. 

İngiltere'de faşistlerin örgütlenme girişimini dağıtacak organların böylesi komiteler olduğunu belirtir ve 

İngilterenin daha birçok yerinde yeni komiteler kurma yönünde çalışmalarını yoğunlaştırmayı karar altına alır. 


12 MART LEEDS-LONDRA FAŞİZME 
KARŞISAVAŞ YÜRÜYÜŞÜ 


12 Mart tarihinde Leeds'den Londra'ya yürüyeceğiz. "Türkiye'de Demokratik Hakları Savunma Komitesi"'nin örgütlediği bu yürüyüşün önemi büyüktür. Türkiye'de faşist tırmanışın tehlikeli boyutlar aldığı, İngiltere'de faşistler kıpırdandığı bir dönemde, yığınsal, militan eylemler zorunludur. 

Tarafsızlık faşist cinayetlere ortaklık demektir. Anavatandaki kardeşlerimizi kavgada yalnız bırakmayacağız. Bu eylemi desteklemek, ona yığınsal katılımı sağlamak boynumuzun borcudur. Gurbet ellerde de olsak biliyoruz: yenilgi ölüm, yenmek zorundayız. 


İTÖF 16. GENEL KURULU 

12 Mart yürüyüşünün aynı zamanda 
İngiltere'de bulunan faşistlere indirilecek bir darbe olduğunu vurgular. 

Bu yürüyüşün duyurulmasında, hazırlanmasında İTÖF'ün bütün desteğini aktif bir biçimde vereceğini karar altına alır. 

Üye dernekleri bu yöndeki çalışmalar için harekete geçirmeyi bir görev bilir. 


MÜFETTİŞLİĞİN | 
KAYITSIZ TUTUMUNA SON 


Her yıl İngiltere'ye yüzlerce öğrenci gelir. 
Çoğunun parasal sorunu vardır. Yine büyük bir çoğunluğu yurt dışına ilk defa çıkmakta ve dil bilmemektedir. Yeni gelen öğrenciler bir yol göstericiye gereksinim duyuyorlar. Ama kısa sürede kızgınlık içinde kendi sorunlarının derdine düşüyorlar. Bunun kaynağı müfettişliğin kayıtsız tutumudur. Müfettişlikte sorumsuzluk, kayıtsızlık o denlidir ki bir öğrenci ancak zorunlu olduğu zaman bu kuruluşla ilişkisini kurar. Onu da çekinerek sürdürür. Böyle diyoruz çünkü: müfettişliğin eksiksiz olarak yüklendiği tek görev: kimin asker kaçağı olup olmadığıdır. Somut sorunlara kayıtsız kaldığı kadar öğrencilere anti demokratik baskılar uygulayan öğrenci müfettişliğinin izlediği yol, Türkiye'de izlenen gerici eğitim politikasıyla kökten bağlıdır. rear 4 sötfada 


Anti-emperyalist, anti-faşisi 


Baş tarafı 1. sayfada 


delege söz aldı. Manchester'den bir delege konuşmasında "Türkiye'de tekelci kapitalizm bunalm içinde. İşbirlikçi-tekelci burjuvazi içinde bulunduğu bunalımdan çıkabilmek için yollar deniyor. İki taktiğinden birini sürdü. Sosyal demokrasiyi denedi. Ancak sosyal demokrasi emperyalizmin zayıf halkası ülkemizde sorunları çözemedi, çözemez de!.. Bugün devrimci durumun yükselişiyle faşist tehlike daha da büyüdü... Bu durumda önümüzde iki yol var. Ya faşizm ya sosyalizme açılan ileri demokratik halk devrimi" diyerek ülkemizde politik durumun genel bir tablosunu verdi. 

Sussex'den bir konuşmacı, kanlı kıyımlar için faşistlerden ve bunlara göz yuman hükümetten hesap sorulacağını söyledi. Delege ` Halkımız kendi can güvenliğini sağlamak, faşizme karşı savaşımını örgütlü ve birlik içinde yürütmek için mahallelerde, iş yerlerinde, en önemlisi fabrikalarda devrimcilerin öncülüğünde örgütleniyor artık" diyerek faşizme karşı savaş komitelerinin taşıdığı önemi dile getirdi. Bundan sonra Söz alan Londra'dan iki delege ve Nottingham'dan bir delege de sağ sosyal demokrasinin 
MHP'yle uzlaşmaya gittiğini, devrimci basına baskı uyguladığını, sıkıyönetimin halk karşı olduğunu belirttiler. 

Genel politik durum tartışmasının sonunda sunulan karar tasarıları, "Sıkıyönetim halka karşıdır", "Anti-faşist savaş üzerine" ve Devrimci basına özgürlük” oybirliğiyle kabul edildi. 

İngiltere'de faşizme karşı savaşım konusunda sırasıyla Leeds'den, Manchester'den ve Birmingham'dan birer delege konuşmalar yaptılar. Konuşmacılar faşistlerin Ingiltere'de örgütlenme çabalarını örneklerle açıklayarak faşizme karşı eylem bir- 


liginin önemini vurguladılar. 
Tüm devrimcilere faşizme karşı savaş komitelerinde örgütlenmeleri için çağrıda bulundular. 

Bu kısımdaki tartışmalar delegelerin oybirliğiyle kabul ettiği "12 Mart Leeds-Londra Faşizme Karşı Savaş Yürüyüşü" ve "'İngiltere'de Faşizme Karşı Savaşım" başlıklı karar tasarılarının okunmasıyla sona erdi. 

Akademik ve demokratik haklar konusunun tartışıldığı bölümde Oo Birmingham'dan bir delege "Okul ücretlerinin son yıllarda aşırı boyutlarda artması, eğitimde uygulanan ırkçı baskılar, tüm bunların yanısıra öğrenci müfettişliğinin değil öğrencilerinin sorununa eğilmek, onlara yeni yeni sorunlar yaratmaktan başka bir iş yapmaması İngiltere'de öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin yaşamlarını daha da katlanılmaz hale getirmektedir" sözleriyle öğrencilerin temel sorunlarını dile getirerek İTÖF'ün bu sorunların çözümü için verilen savaşımda IUS, NUS ile ve diğer yabancı öğrenci örgütleriyle dayanışma ve işbirliğinin daha da yükseltilmesini önerdi. o Sussex'den, Loughborough'dan, Leeds'den gelen delegeler yaptıkları konuşmalarda, üniversite öğrencilerinin staj sorunuyla, dil okullarındaki öğrencilerin çeviri işleriyle ilgilenecek komitelerin (İTÖF'te oluşturulmasını önerdiler. Sanat, tiyatro, foklor çalışmalarının genişletilmesi de konuşmacıların değindiği konular arasında yer aldı. Merkez Yönetim Kurulu'n- dan bir üye yeni satışa çıkarılan İTÖF el kitapçığında (2. genişletilmiş basım) özellikle dil okulu öğrencilerinin birçok sorunlarına yanıt bulacaklarını, bu nedenle El kitabının geniş bir şekilde dağıtımının sağlanmasının gerektiğini söyledi. 

Bu bölümdeki karar tasarıları da oybirliğiyle kabul edildi. 
Bunlar şu başlıklar altında top- 


lanıyordu: “Müfettişliğin kayıt- 


sız tutumuna son", "Ayrımcı eğitim politikasına (o hayır", "Burslu Öğrenciler üzerindeki 


baskılar kalksın". 

Bu arada Strathciyde'dan bir delege çok önemli bir karar tasarısı sundu. Bu taslak, Denizcilik Bankası'nca İngiltere'ye gönderilen stajyerlere 650 pound ödenirken ve bunlara Türkiye'de maaşları da ayrıca işlerken, diğer burslu öğrencilere 200 pound aylıklarının bile gönderilmeyişi- ne değiniyor, öğrencileri, bu durumu protestoya çağırıyordu. 

Örgütlenme konusunda söz alan Sussex'den bir delege federasyonumuzun spor, kültür-sanat ve tercüme bürosu kurmasını önerdi. Yeni bir lokalin federasyonun çalışmalarına daha bir düzen, canlılık vereceğini de sözlerine ekleyen konuşmacı, lokal- de kurulacak bir kütüphanede dil okullar, “A level" okulları, üniversiteler hakkında bilgi veren kitapların da toplanmasının öğrencilere yarar sağlayacağını belirtti. Sussex'den başka bir delege, İTÖF'ün İngiltere çapında örgütlenmesini yükseltmek için Türkiyeli öğrencilerin yoğun bulunduğu şehirlerde çalışma yapılmasını istedi. 

Emperyalizme karşı savaşan ülkelerin gençliğiyle dayanışma konusu gündeme geldiğinde söz alan İTÖF başkanı Vietnam'a pis ellerini uzatan Maocu saldırganlara karşı dünya devrimci gençliğinin, ülkemiz gençlerinin, bu arada İTÖF'ün omuz omuza duracağını söyledi. Ho Şi Minh'in ülkesi Vietnam'a bin selâm belgisini haykırdılar. 

İTÖF yayınlarıyla ile ilgili konuşmalarda Birmingham'dan bir delege Öğrenci Gençliğin tüm şehirlerde muhabir komiteler kurmasını ve bunların yazı ve parasal olarak gazetemizi destekleme görevlerini üstlenmelerini önerdi. Daha sonra söz alan Sussex'den bir konuşmacı 


da gazetemizde militan kadroların yetiştirilmesi ve örgütlenmesine ilişkin yazı ve köşelere ağırlık verilmesini diledi. 

Genel Kurul sırasında birçok yabancı ve Türkiyeli örgütten, yurttan ve Avrupa'dan gelen mesajların okunması çoğu kez salondaki delege ve konukların coşkun alkış ve belgileriyle karşılandı. 

Genel yönetim kurulunun üye sayısını 20'den 25'e çıkaran tüzük değişikliği önerisi Genel Kurul'ca kabul edildikten sonra gündemin, seçimler maddesine geçildi. Yürütme kurulunun önerdiği liste oybirliğiyle kabul edildikten sonra ITÖF başkanı yaptığı konuşmada yeni dönemde önümüzde duran görevlerin arasında faşizme ve sağ sosyal demokrasiye karşı ardıcıl savaşımın başta durduğunu, anti-faşist eylem birliğinin Ingiltere'de ve Avrupa'da sağlanmasında İTÖF'ün üzerine düşeni yerine getireceğini söyledi. 

Genel kurulun kapanışından sonra salon uzun bir süre marşlar ve belgilerle çınladı. Akşam delegeler ve konuklar için verilen yemekle İngiltere'nin dört bir yanından gelen öğrenciler birara- da yurdumuzun türküleri ve şiirlerini söylediler, dinlediler. 

16. genel kuruldan faşizme karşı savaşta devrimci birliğimizi güçlendirerek, saflarımızı sıklaştırarak çıktık. Genel kurula katılan delege ve konuk arkadaşların gün sonunda savaşım azimleri daha da bilenmişti. Önümüzde duran görevlerin üstesinden geleceğimize, faşizmi kahredeceğimize dair inançları daha da pekişmişti. 16. Genel Kurul'un temel belgisi "Faşizme karşı savaş birliği" saatler sonra daha kulaklarda çınlarken, delege ve konuklar genel kurulun mesajını öğrenci kitlesine duyurmak üzere bölgelerine dönüyorlardı. 


Essex'de anti-emperyalist hafta 


19-23 şubat arasında Essex Üniversitesi Yabancı Öğrenciler Komitesi bir "Anti-emperyalist hafta" düzenledi. Komite, Türkiyeli, Yunanistanlı, Filistinli, Zimbabweli, Latin Amerikalı, İranlı, Hindistanlı ve Kıbrıslı öğrenci derneklerinden oluşuyor. 


21 şubat akşamı yapılan forumda önce "1 Mayıs 1978— İstanbul" filmi gösterildi. Film coşkuyla, yer yer alkış ve sloganlarla karşılandı. Daha sonra, İTÖF YK'dan bir temsilci Türkiye'deki anti-faşist, anti-emperyalist mücadelenin boyutlarını anlattı, dinleyicilerin sorularını yanıtladı. Foruma davet edilen ikinci konuşmacı İngiltere Yunanistanlı Öğrenciler Federasyonu' nun başkanı oldu. Kıbrıs ve Ege konularını ele alan konuşmacı Türkiye ve Yunanistan gençliğinin anti-emperyalist devrimci dayanışmasının önemini vurguladı. 
Forum, Türkiye'de Demokratik Hakları Savunma Komitesi'nin. 
düzenlediği 12 Mart Leeds-Londra Faşizme Karşı Savaş yürüyüşü yararına yapılan bir bağışla sona erdi. 

Gecede konuşma yapan 
Essex Türkiyeli Öğrenciler Derneği temsilcisi Türkiye'de verilen kıyasıya savaşa değindi. 
Dünyada emperyalizme karşı mücadele eden halkları selâmladı. Gece ve hafta sona ererken, değişik ülkelerden kalabalık, anti-emperyalist dayanışmanın güçlendirilmesi için savaşmaya daha kararlı dağıldı. 


VİETNAM'A UZANAN 
Baştarafı 1. Sayfada 


Maocuların yayılma poli- 


Genel Kurul 


Baştarafı 3. Sayfada 

Öte yandan "öğrenci müffetişliği" faşistlerle sıkı ilişki içindedir. İki yıl önce müfettiş Lütfü Başara'nın Leeds'deki faşistlerin evinde kalması, sözde öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenecek bu kişinin faşistlerle üniversite Unıon'una girmesi her şeyi kanıtlıyor. Sonra müfettişliğe yeni gelen öğrencilere sorunlarının çözülmesi için faşistlerin adreslerini vermeleri müfettişliğin nasıl işlediğini de bize gösteriyor. 

Böyle bir müfettişliğe öğrencilerin güveni yoktur. Bu durumda, 

İTÖF 16. Genel Kurulu, 

Müfettişliğin kayıtsızlığına son, 

Müfettişlik öğrencilerin okul bulma gibi öğrenim sorunları için daha yoğun çalışmalıdır, 

ngiltere makamlarının ayrımcı eğitim politikasına karşı, okul ücretlerinin artması, okul giriş koşullarının zorlaşması gibi uygulamalara karşı ses çıkarmalıdır, 

Öğrenci müfettişliği (o denetleme kurulu değil yardımcı bir kuruluş olmalıdır, der. 


BURSLU ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ BASKILAR KALKSIN 

Burslu öğrencilere yönelik baskılar MC dönemini aratmayacak denli sürmektedir. Burslar yine yetersiz, yine gecikiyor, anti-demokratik uygulamalar yine yürürlükte. 

Burslu olan öğrenci, İngiltere'ye gelmeden önce öğrenimi süresince herhangi bir örgüt veya derneğe girmeyeceğini, politik bir çalışma yapmayacağını imzalı bir belge ile taahüt etmek Zorundadır. Böylelikle yurt dışındaki öğrencilerin kendi aralarında örgütlenmeleri, akademik ve demokratik haklar için ve ülkemizde tırmanan faşizme karşı örgütlü savaşım vermelerinin önüne geçilmesi istenmektedir. 
Yurt dışındaki gençlerimizin bölünmesi amaçlanmaktadır. Burs veren kurum, Bölge Öğrenci Müfettişliği ve Konsoloslukça yürütülen bu tür bozguncu uygulamalar, öğrenci gençliğin en temel demokratik haklarını ayaklar altına almakdır. 

İF6ö İTÖF 16. Genel Kurulu, 

Akademik ve Demokratık haklar için ve faşizme, emperyalizme karşı savaşımda burslu Öğrencilere yönelik baskıların kalkması için savaşımını yükseltmeyi, Federasyon bünyesinde burslu öğrencilerin K ğieyimesine hız vermeyi karar altına alır. 


AYRIMCI ÖĞRENCİ 
ÖDENEKLERİ 


Denizcilik Bankası tarafından Pendik'te kurulmakta olan tersaneye eleman yetiştirmek amacı ile her yıl bir kısım eleman Britanya'ya gönderilmektedir. Bu yıl da Glasgow Kenti'ne sekiz aylık bir kurs için bazı mühendisler gönderilmiştir. 
Dernek üyelerimizin öğrendiğine göre bu kişiler ilk iki ay 750 pound daha sonraki aylar içinde 620 pound aylık almakta olup, Türkiye'deki maaşları da işlemektedir. Bu kişiler ayrıca Ingilizce bilmeyen bir yetkili tarafından denetlenmişlerdir.! 

Türkiye'nin içinde bulunduğu döviz dar boğazı herkesçe bilinir ve müfettişlik 
200 pound ile bir öğrencinin bir ayda 
rahatlıkla yaşayabileceğini bildirirken bu kişiler normal bir öğrencinin aldığı paranın üç katını almaktadır. 

Denizcilik Bankası devamlı zarar eden bir kuruluştur. Bünyesindeki işçilere maaşlarını taksitle verirken kimi kişilere Britanya'da geçimlerini temin için gerektiğinden çok fazla tahsisatta bulunması ne ile açıklanabilir.? 

Burslu arkadaşlarımızın 200 
poundluk aylıkları devamlı geç gelmekteyken, yapılan şikâyetler müfettişlikte dikkate alınmazken yukarıda açıkladığımız gibi kimi kişiler imtiyazlı bir durumda bulunaktadırlar. 

Bozuk düzenin gelirlerdeki adaletsizliği burada da kendini göstermektedir. 


Örgütümüz  ITÖF bu durumu protesto etmek için harekete geçmeye karar verir. 

Strathclyde TÖD. 


EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞAN ÜLKELERİN GENÇLİĞİ İLE 
DEVRİMCİ DAYANIŞMA 


Ulusal kurtuluş savaşı veren ülkelerin gençliği, kendi emekçi halklarının yanında emperyalizme karşı yiğitçe savaşıyor. 
Emperyalizme karşı savaşta dünya halklarına eşsiz örnek olmuş ve büyük bir utku kazanmış olan kahraman Viyetnam gençliği ise bu kez de sosyal şovenist Çin yöneticilerinin saldırılarına karşı savaşa atıldı. Yıllar yılı Japonya'ya Fransa'ya Amerika'ya karşı savaşın ardından şimdi de şovenist Çin'in ordularına karşı yiğit- 


çe savaşan Viyetnam gençliğine, Filistin- de üzerinde Özgürce yaşayacağı toprak uğruna şehit olanlara, İran'da Şahı alaşağı eden dev yığın savaşına militanca katılan, Nikaragua da barikatlara çıkan, Güney Afrikada İngiliz ve Amerikan paralı askerlerine karşı döğüşen gençliğe selam olsun. Daha dünyanın birçok ülkesinde, faşist diktatörlükler altında savaşan gençliğe selam olsun. Türkiye'li devrimci gençliğin, İTÖF'lü öğrencilerin yüreği onlarla beraber atıyor. 

İTÖF 16. Genel Kurulu, "Viyetnam'a uzanan eller kırılacaktır''der, 

İngiltere'de bu yönde yapılacak eylemlere aktif olarak katılmayı, 

Yayınlarında bu ülkelerin gençliğinin savaşımına yer vermeyi, 

Genel kurul sonrasında karar tasarısını Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu'na, ve daha birçok örgüte mesaj olarak göndermeyi karar altına alır. 


İTÖF 16. Genel Kurul'u ayrıca örgütlenme, yayınlar, ayırımcı eğitim politikasına karşı, dış örgütlerle bağların pekiştirilmesi üzerine de karar almıştır. 

Yer darlığı nedeniyle yayınlıyamıyoruz. 


Öğrenci arkadaş! 


"Emperyalizmin Zayıf Halkası — Türkiye" kitabı anti-emperyalist, anti-faşist, anti-tekelci savaşımımıza ışık tutuyor! 

Bu kitabı al, oku, okut! 
Türkiye'deki yakınlarına gönder! 

İsteme adresi: 28/29 Parkfield St., London, N.1 


dünya egemenliği kurma düşleri var. Bu amaçlarına ulaşmak için Maocular Çin imparatorlarının geleneksel taktiğini uygulamak istiyorlar, kendi deyimleriyle, "dağ tepesinde oturup aşağıda kaplanları odöğüştürmek". Teng Hsia Ping, haziran 1975'de bir Japon gazetesine verdiği demeçte, 3. dünya savaşının kaçınılmaz olduğunu ve bu savaşın hiç te kötü birşey olmadığını tekrarlarken, yeni bir Çin imparatorluğunun dünya savaşının enkazı üzerinde yükseleceğini düşlüyor. 

Vietnam'a karşı girişilen saldırı, Pekin'deki gericilerin dünya barışına yönelik küçümsenmeyecek bir tehlike olduğunu tüm ilerici insanlığa bir kez daha hatırlattı.  Maocular Sovyetler Birliği'yle emperyalist ülkeler arasında bir nükleer savaş çıkartmak için ellerinden geleni 


yapıyorlar. 
> Vietnam saldırısına þu açıdan yaklaşmak gerekiyor. 


Bu saldırının emperyalist basına yansıdığı gibi Kamboçya' daki iç savaşın bir sonucu olmadığını anlamak için Maocu hegemonya politikasının geçmişini kısaca bir gözden geçirmek yetiyor. 


İngiltere Türkiyeli Öğrenci Federasyonu'nun aylık yayın organıdır. 


